Over “De Huusdokter”

Ik gae deur het leeve
met weinig gesputter.
‘k Bin klaant bij de bakker
en Ok bij de grutter:
‘k Eet greuntes en piepers
en spul uut de hof.
En al dag een slokje....
(daar wijk ik nie af!)

Daar hou ik m’n korpus
gezond mee op gang.

Ik kiek het wel uut
went het leeve is lang!
Ik leef en ik waark
en ik slaop met verstaand,
en toch hé’k de dokter
goddank bij de haand.

Ondanks dat ik ’t uut-kiek
ik wist me gien raod
as ‘k gien huusdokter had!

Ik het vaok gedocht:
Hij komt altied van pas.
Zou ik dr wel weezen

as hij d’r niet was? ....
De Grutter




